
Beste Gijs, 

 

Met racket in de hand en een bal in de lucht, 

Ga jij een nieuwe sport aan, zonder zucht. 

Een sport met inhoud, een nieuwe draai, 

Padel roept je, en dat is niet saai. 
 

 

De kooi om je heen, de bal vliegt snel, 

Van glas naar het net, een dynamisch spel. 

Je tennisslag helpt, maar dit is uniek, 

Een mix van techniek en een portie tactiek. 
 

 

Met je vrienden lach je om elke misser, 

Maar ook om de smashes waarme je een vriend raakt op zijn pisser. 

Elk punt een uitdaging, elk spel een feest, 

Gijs je ontdekt de magie van padel als je bent geweest. 
 

 

In Bussum met je maten, het lachen is te horen, 

Elke smash en lob brengt het beste in je naar voren. 



De bal stuitert vrolijk van muur naar muur, 

Een les vol actie, plezier en avontuur. 

 

Dus ga ervoor, Gijs, met passie en vuur, 

Verleg je grenzen en blijf avontuurlijk en puur. 

Op de baan met je vrienden, onvergetelijk momenten, 

Omdat sport en plezier meer waard zijn dan centen. 
 

 

Sportieve groet van de verlate Kerstman 

 

       KIJK HIERONDER! 
             

  



 

 

C A D E A U voor G I J S : een extra padel-les! 
Twee lessen dus nu. En verrassing: drie vrienden mogen mee! 


